
Het kandelaartje 

 

Vergeet niet te danken 

 

Weet je nog, een half jaar geleden? Het was biddag. 

Misschien heb jij ook veel gebeden tot God. 

Voor de oogst, voor het werk van je vader of moeder, … 

Jij weet vast nog veel meer dingen op te noemen  

waar je toen voor gebeden hebt.  

Het belangrijkste wat de Heere je wil geven? 

Zijn liefde en genade. Heb je daar al om gebeden? 

Bidden om een nieuw, rein hart. 

Danken voor dat wonder in je leven. 

Deze week is het dankdag. Laten we niet vergeten  

de Heere ook te danken voor alles wat Hij gaf. 

Kun je nog zingen, zing dan maar mee 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                    

                                                                                        

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 

Van Uw liefde voor een mens verteld 

  


