Het kandelaartje

‘Petrus, in deze nacht zul je Mijj
maal verloochenen’,had Jezus gezegd.
‘Dat zal ik nooit doen, al moet ik met u I’zei Petrus.
Weet jij wat Petrus bij het vuur zei tegen het dienstmeisje?
Wat zei Petrus toen?

Wie had gelijk, Jezus of Petrus?
Opeens hoort Petrus het geluid van een dier.
Welk dier is dat?

Hoeveel keer hoort Petrus dat geluid?
Wat doet Petrus dan?

Wat mag je altijd doen als je verdriet hebt
over dingen die je verkeerd deed?

Word jij ook wel eens bespot om het volgen van Jezus?
Wat doe je dan?
Lijk je ook op Petrus?
Gelukkig mag je weten:
Jezus laat je nooit los!







